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8. 

De veldslag bij Weesp 
 

15 december 1914 
 

 

De 43 forten en waterwerken van de Stelling van Amsterdam waren bedoeld als het hart van 

de nationale defensie, de laatste te verdedigen zone van het land waar leger, regering en 

naar verwachting heel veel burgervluchtelingen zich zouden terugtrekken bij een 

vijandelijke aanval op Nederland. De bedoeling was dat de forten in ieder geval drie tot zes 

maanden zouden kunnen standhouden. Het vertrouwen in de effectiviteit van de Stelling 

had in de eerste oorlogsmaanden weliswaar een flinke deuk opgelopen toen de forten rond 

Luik en Antwerpen niet bestand bleken tegen het overweldigende Duitse artillerievuur en al 

na luttele dagen bezweken, maar de inundaties aan het IJzerfront hadden het vertrouwen 

weer opgevijzeld: het onder water zetten van het land had de Duitse opmars daadwerkelijk 

gestuit, en een dergelijk resultaat mocht dus ook rond de Stelling van Amsterdam verwacht 

worden. 

Om op het allerergste voorbereid te zijn, werd er regelmatig geoefend, door de militairen, 

maar ook door de Geneeskundige Dienst en het Rode Kruis, die, als er letterlijk bommen 

gingen barsten, voor de opvang en verzorging van de gewonden verantwoordelijk zouden 

zijn. In 1910 was er een grote militaire oefening gehouden bij de Hollandse Waterlinie en in 

september 1912 woedde er een week lang een namaakoorlog tussen Noordland en Zuidland, 

waarbij het zuidelijke deel van de Noordlandse Stelling van Amsterdam werd aangevallen 

door de Zuidlandse troepen. Twee bataljons van het Amsterdamse 7de Regiment Infanterie 

en vijf bataljons landweerinfanterie vormden de kern van de Noordlandse verdediging, 

terwijl het voltallige 4de Regiment (garnizoensstad Leiden) als de Zuidlandse aanvaller 

optrad. Verder werd aan de manoeuvres deelgenomen door negen compagnieën 

vestingartillerie en landweer-vestingartillerie, een afdeling veldartillerie, een compagnie 

wielrijders, een mitrailleurafdeling, de houwitserbatterij, vesting- en veldpioniers, een 

detachement van de rijdende pontontrein aangevuld met de nodige telegraaf- en 

telefoonbrigades, lichtinstallaties, en een aantal vaartuigen en motorboten. 

Het was voor Nederlandse begrippen een oefening van serieus formaat, maar voor 

ingewijden was duidelijk dat er van een realistische nabootsing van de moderne 

oorlogvoering geen sprake was. Zo waren er geen inundaties gesteld, terwijl die toch een 
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essentieel verdedigingswapen van de Stelling van Amsterdam vormden. Ook was men zich 

bewust dat de manoeuvres zich beperkten tot een oorlog te land en te water: 

Helaas missen wij hierbij de noodige vliegmachines (een ook in den polder- en 

vestingoorlog voor de verkenning zoo nuttig- en tegenwoordig vrijwel onmisbaar 

element), een gevolg van het gebrek aan daartoe beschikbare fondsen; moge deze 

lacune worden aangevuld door een of meer kabelballons, voor de waarneming zeker 

niet minder te waardeeren hulpmiddelen, die bovendien het voordeel hebben, dat zij 

vrijwel onafhankelijk zijn van de windsterkte en telefonische gemeenschap met den 

bevelhebber toelaten. De afwezigheid van vliegtuigen en luchtschepen heeft niet 

alleen het nadeel, dat men verstoken blijft van de voordeelen, welke deze bieden en 

dat de hoogere bevelvoering de gelegenheid mist zich met het gebruik ervan 

vertrouwd te maken, doch ook de troep leert zich niet dekken tegen dien verspieder 

boven zijn hoofd, met wien hij toch morgen aan den dag wellicht rekening zal moeten 

houden.1 

Dat de vliegtuigen ook bommen konden afwerpen binnen de Stelling, hetgeen waarschijnlijk 

een negatieve invloed zou hebben op de gemoedstoestand van de burgers, bleef dan nog 

buiten beschouwing. De burgerbevolking werd niet gemoeid in deze oorlog. De koeien ook 

niet, zodat die op foto’s belangstellend toekijken hoe de aanvallende Zuidlanders planken 

legden over de sloten in hun opmars door de weilanden. Omwille van de zondagsrust werd 

de oorlogstoestand van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 12 uur opgeheven. 

Toch werden er tijdens deze oefening al lessen geleerd over de effectiviteit van het moderne 

wapentuig die tijdens de eerste jaren van de Grote Oorlog vele mensenlevens hadden kunnen 

sparen: 

De eerste strijd is gestreden, duizenden dooden en gekwetsten bedekken de polders 

en dijkglooiïngen. Dit eerste gevecht heeft al dadelijk weer het bloedige karakter van 

den polderoorlog doen uitkomen, waarin één goed opgestelde mitrailleur een 

geweldige uitgestrektheid terrein onveilig maakt.2 

De pers besteedde veel aandacht aan de manoeuvres en deed ter zake kundig verslag. Dat 

was voor een belangrijk deel te danken aan de persvoorlichter, de kapitein van de Generale 

Staf E.F. Insinger (1870-1939), die zijn carrière zou besluiten als commandant van het 

Veldleger (1929-1933). 

Het mobiliseren van de Nederlandse land- en zeestrijdkrachten op 1 augustus 1914 maakte 

een einde aan de grootschalige manoeuvres. Maar op dinsdag 15 december 1914 werden de 

lezers van de avondeditie van het Amsterdamse Algemeen Handelsblad opgeschrikt door een 

artikel over ‘De veldslag bij Weesp’.  De ondertitel stelde de lezer meteen weer gerust: het 

ging slechts om ‘Een Roode-kruis-oefening in de stelling Amsterdam’. 

 
1 Algemeen Handelsblad, 19 september 1912, Avondblad. 
2 Algemeen Handelsblad, woensdag 25 september 1912, Ochtendblad. 
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Ook bij deze oefening was slechts een klein deel van de Stelling direct betrokken, in dit geval 

het zuidoostelijke. Het scenario waar men mee werkte was een vijandelijke landing vanuit 

de Zuiderzee, waarbij zware gevechten plaatsvonden rond de Vesting Muiden. De gewonden 

werden afgevoerd naar Weesp, waar de eerste opvang plaatsvond. De veldslag bij Weesp 

was dus eerder een veldslag bij Muiden, maar het zwaartepunt van de Rode- Kruisoefening 

lag logischerwijs in Weesp.  

Het episch centrum van de oefening was hotel-café-restaurant De Roskam, waar een 

noodhospitaal was ingericht. Hoewel van tevoren geen ruchtbaarheid aan de exercitie was 

gegeven, waren de hoofdredacteur en een fotograaf van het geïllustreerde weekblad Het 

Leven uitgenodigd om van de operatie verslag te doen:  

Groote bedrijvigheid heerschte al in de vroege morgenuren in de bekende 

uitspanning „De Roskam'’, even buiten het Vechtstadje gelegen. Daar waren de zalen 

tot veldlazaret ingericht en in den tuin kleine barakken opgeslagen, waar heel de 

medisch-militaire dienst en al wat aan rappe handen tot het Roode Kruis geacht mag 

worden te behooren, in de weer was om de gewonden welke uit de gevechtslinie 

aangevoerd werden, hulp en verlichting te brengen. Onophoudelijk reden de 

estafettes aan, gaven aanwijzingen, waar de meest ernstige gevallenen in den omtrek 

voorloopig ondergebracht waren en dan trok onmiddellijk een sanitaire colonne er 

op uit, met brancards en voorloopig verbandmateriaal, door hospitaalsoldaten op 

fietsen geëscorteerd, langs de straten van het typische Weesp, waar de oude gevels 

dommelden in den wazigen ochtendmist, die over ’t stadje en heel de landouwen er 

omheen, eerst vrij dicht, maar tegen negenen ijler hing. Kort daarop werd hij 

weggevaagd door den Zuiderzeewind, die hem voor zich uit dreef en de wolken 

bijwijlen wild uiteenjoeg, zoodat een zonnetje even valsch begon te lachen over het 

slagveld, zoo kort onder den rook van Amsterdam, waar, zonder dat iemand het wist 

— de oefening was stipt geheim gehouden — zoo’n hevige strijd woedde.3 

Net als in 1912 werd de schrijver getroffen door de onwerkelijke parallelle werelden. Waar 

in een oorlogsgebied de strijd onmiddellijk allesbepalend is voor de directe omgeving, 

voltrok de veldslag bij Weesp zich in een vacuüm waarbij de soldaten zelfs het 

kanongebulder van de artillerie er zelf bij moesten bedenken. Om hen heen ging het dagelijks 

leven zijn gewone gang: 

[E]en enkele maal kwam even een on-vijandelijk intermezzo de echtheid van het 

oorlogsaspect verstoren; dat was als een treintje uit het Gooi over het 

Merwedekanaal tufte, met den witten rookpluim achter zich aan, het vredige treintje, 

dat de forensen naar stad voerde, óf als een stoomboot door het Merwedekanaal 

tjokkerde, heel langzaam in de landelijke kalmte, óf ons oog viel op melkende 

boerinnen — want met dit zachte weer zijn er nog koeien in het land — óf eindelijk, 

 
3 De hoofdredacteur van Frans van Erlevoort, pseudoniem van Carl Hermann Eberhard Corvey (1876-1924). 

Zijn tekst verscheen diezelfde avond in het Algemeen Handelsblad en pas een week later, maar nu met foto’s, 
in het geïllustreerde weekblad Het Leven, 1504-1506. 
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de witte zeilen langs den horizon eensklaps opwipten van den waterspiegel der 

Zuiderzee. 

Maar het doel van de oefening was de medische, administratieve en logistieke problematiek 

van de gewondenbehandeling in oorlogstijd. In De Roskam werden de binnengebrachte 

gewonden eerst geïdentificeerd en geregistreerd, en als de aard van de verwondingen was 

bepaald vervoerden ziekendragers de patiënten naar de twee zalen waar artsen en een 

dertigtal verpleegsters gereed stonden om de eerste hulp te bieden.  

Zo ver de omstandigheden dat toelieten werd de werkelijkheid van het slagveld zo veel 

mogelijk nagebootst, zodat het verplegend personeel regelmatig werd opgeschrikt door een 

toestroom van weer een nieuwe lading gewonden: 

Plots klonk een signaal. Ergens vlak bij De Klomp [ten zuidoosten van Weesp] werd 

gesignaleerd door de bekende vlag met het Roode Kruis er in, dat weer een heele 

patrouille buiten gevecht gesteld was. Aan de wijze van seinen konden de leiders hier 

opmaken, hoe er tal van ernstig-gewonden te halen waren en een groote brigade 

soldaten begaf zich op marsch. Wie ook dadelijk mee naar buiten ging, was prof. dr. 

Rotgans, de bekende chirurg, die dezen dag zijn wetenschap in dienst van het 

vaderland stelde. In een auto met het stellingsignatuur d’r op begaf hij zich in 

gezelschap van den commandant, generaal Ophorst, die tegen tienen uit de hoofdstad 

gearriveerd was, op weg. In vliegende vaart ging het over de beslijkte wegen, een 

tweede auto met doctoren volgde en daar achter kwamen de rijwielbrancards.  

Prof. Rotgans liet bij een landweg stoppen en baggerende door den modder, was hij 

een der eersten, die de gewonden bereikte. Vlug, zakelijk, werden enkele 

aanwijzingen gegeven aan de inmiddels ter plaatse verschenen ziekendragers — 

waarvan er een drietal elken brancard begeleidt. Naar gelang van de wonde moet de 

eene getroffene natuurlijk heel anders worden aangepakt en opgenomen dan zijn 

kameraad […]  Zonder dat de slachtoffers veel pijn leden — werd verondersteld! — 

namen de Roode Kruis-manschappen ze op en dan ging het, zoo spoedig als maar 

even kon, terug naar Weesp. 

De op Terschelling geboren professor Jacob Rotgans (1859-1948) was sinds 1893 hoogleraar 

Chirurgie aan de Universiteit van Amsterdam en in 1913 was hij een van de oprichters 

geweest van het Nederlands Kanker Instituut. Generaal-majoor Adrianus Rutger Ophorst 

(1857-1928) was van 1913 tot 1918 de commandant van de Stelling van Amsterdam. Ophorst 

ontbrak bij geen enkele officiële gelegenheid en had zich daarom de bijnaam ‘de foto-

generaal’ verworven.  

Op een van de foto’s die Het Leven publiceerde, staan beide heren in typerende poses: 

Rotgans hanteert de percussiehamer bij het onderzoeken van een van de gewonden, Ophorst 

(aan zijn linkerzijde) heeft daarvoor geen enkele aandacht en kijkt met montere blik recht 

in de camera. Rechts van Rotgans (met horlogeketting) staat dr. Jan Lambert Cornelis 

Wortman (1868-1951), van 1913 tot 1918 de directeur van de Amsterdamse GGD en tevens 

vicevoorzitter van het Rode Kruis. De man die de patiënt met zijn rechterhand vasthoudt, is 
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de officier van Gezondheid Maria Joseph Theodor Hubert Xavier Weijnen (1862-1931). Hij 

had de Rode- Kruisoefening in Weesp uitgedacht en voorbereid. 

 
 

Tegen het eind van de ochtend waren er zo’n vijftig ‘gewonden’ in de grote toneelzaal van 

De Roskam opgenomen. In een werkelijke oorlogssituatie, waarbij niet alleen de forten 

volledig bezet zouden zijn geweest, maar ook het Veldleger zich binnen de Stelling zou 

hebben teruggetrokken, zou de Geneeskundige Dienst waarschijnlijk met vele honderden 

militaire- en burgergewonden te maken hebben gekregen, maar zelfs op de geringe schaal 

van de oefening bleek er voldoende aanleiding voor een kritische evaluatie: een transport 

ziekendragers marcheerde dwars door de vijandelijke vuurlinie heen, zodat in een echte 

oorlogssituatie niemand het zou hebben overleefd. Van een gewonde die geboekt stond als 

‘linkerbeen afgeschoten’ werd de rechterarm verbonden, en een zwaargewonde kreeg 

onmiddellijk na de narcose een kop chocola toegediend. ‘„Als ze me dat in ’t gasthuis deden”, 

foeterde prof. Rotgans, die, den kraag op zijn hoed achterover, overal tegelijk was en met 

zijn jeugdig vuur heel den troep inspireerde — „dan sloeg ik er met den percussiehamer op 

los.”’4 

In de middag kreeg de oefening nog een vervolg. Een aantal ‘zwaargewonden’ werd met 

pakschuiten naar Amsterdam vervoerd. De schepen legden aan ter hoogte van de 

Weesperzijde 99, waar de Koninklijke Fabriek van Verbandstoffen was gevestigd. De firma 

Utermöhlen & Co. had het pand in 1896 laten bouwen voor de productie van antiseptische 

 
4 Het Leven 1914, 1506. 
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verbandstoffen. Het bedrijf werd gaandeweg uitgebreid met een gebouw in de Graaf 

Florisstraat en een fabriekshal op het binnenterrein. Aan de Weesperzijde bevond zich de 

bovenwoning van de directeur en oprichter van het bedrijf, Carl Friedrich Utermöhlen 

(1858-1937). Zijn bedrijf deed tijdens de oorlog goede zaken doordat Utermöhlen ook in 

andere landen zijn verband in licentie liet produceren. Zelfs in de aanloop naar de oorlog 

was de omzet al verdrievoudigd omdat de toenemende oorlogsdreiging vele regeringen 

aanspoorde tot het opbouwen van verbandvoorraden.5 Binnen de Stelling werd het bedrijf 

aangemerkt als een ‘vitale industrie’, hetgeen betekende dat het tijdens een beleg aanspraak 

kon maken op kolenbevoorrading. 

De onverwachte activiteiten rond de fabriek trokken veel aandacht. Een verslaggever van De 

Telegraaf leverde een kleurrijk verslag: 

In de Floriszstraat stond een lange rij van transportmiddelen, als rijwielbrancards, 

ziekenauto’s, draag- en raderbaren, alles voorzien van het roode kruis, te wachten. 

Groepjes mannen van den militairen geneeskundigen dienst en van de transportcolonnes 

van de Nederlandsche Vereeniging „Het Roode Kruis”, allen van de brassard voorzien, 

vulden de trottoirs van de Weesperzijde. Buiten de politieafzetting verdrongen de 

nieuwsgierigen elkaar. Zeker een ernstig ongeluk gebeurd, meende een 

tramwegconducteur. Arme kerels, jammerde een vrouwtje, kijk eens, tien achter elkaar.  

Zelfs toen duidelijk was dat het slechts om een oefening ging, bleven de toeschouwers  

gefascineerd toekijken hoe de in Weesp verbonden slachtoffers met een lier vanuit het 

scheepsruim aan land werden gebracht. 

De denkbeeldige kogels schenen onze arme jongens al heel leelijk toegetakeld te hebben. 

Het blazende welgedane hoofd van een landweerman was geheel in zwachtels 

verdwenen. Slecht de mond was vrij gebleven. Hiervan maakte hij een dankbaar gebruik, 

om telkens uit te roepen: „Ik heb nog nooit zoo’n lijn gehad. Den heelen morgen lig ik 

al.” Toen kwamen er twee ziekendragers, die hijgend en puffend het zware 

landweervrachtje de fabriek van Utermöhlen binnendroegen. Een ander is aan het been 

gewond. Met hout is het gekwetste lichaamsdeel gespalkt. En als hij naast zijn makker 

in de evacuatieplaats der fabriek neergelegd, begint hij te zingen „'t Is een lange weg, 

naar Utermöhlen" een variant op ,,It is a long way to Tipperary”. Een derde, wiens arm 

op twee plaatsen een gecompliceerde breuk vertoont, zwaait met dit lichaamsdeel de 

maat. De lange rij jongens met hun hoofd-, arm- en beenwonden verteedert de harten 

der dienstmeisjes in de buurt. Gezamenlijk komen ze even een kijkje nemen, maar een 

bereden agent is ze voor en het kakelende troepje verdwijnt weer op de trottoirs.6  

Voor dit deel van de oefening waren de leidinggevende artsen uit Weesp meegekomen, en 

ook generaal-majoor Ophorst was weer van de partij. In het fabrieksgebouw kregen de 

gewonden koffie, thee, of bouillon en werden de voorlopige verbanden vervangen. Patiënten 

 
5 Reimer Strikwerda, ‘Ondernemer Carl Friedrich Utermöhlen’, in: Ons Amsterdam, 1 november 2007. 
6 De Telegraaf, 16 december 1914. Ook het Algemeen Handelsblad van 16 december (ochtendblad) leverde een 
beeldend verslag. 
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waarbij operatief ingrijpen onmiddellijk noodzakelijk was, werden alvast (zogenaamd) 

onder narcose gebracht. Vervolgens selecteerden artsen de gewonden voor verder vervoer 

naar een van de Amsterdamse burgerziekenhuizen, of naar het Militaire Hospitaal in de 

Sarphatistraat. Voor dat gewondenvervoer werden aangepaste tramstellen van het 

Gemeentelijk Vervoerbedrijf ingezet.7 De lichtgewonden kregen een plaats op de balkons of 

in de wagens; voor de zwaargewonden waren er twee open bijwagens, waarvan dekzeilen 

waren neergelaten vanwege de al de gehele middag gestaag neervallende regen. Ook het 

tramtransport trok veel bekijks, ook al omdat een dergelijke Rode-Kruisoefening nog nooit 

eerder in Amsterdam had plaatsgevonden. Voor het Rijks Militair Hospitaal in de 

Sarphatistraat reed de tram-trein op een zijspoor, waarna gereedstaande hospitaalsoldaten 

de „gezonde" gewonden naar de ziekenzalen brachten.  

De organisatoren lieten weten met grote tevredenheid terug te kijken op een zeer geslaagde 

oefening. Een week later publiceerde een van hen, GGD-directeur J.L.C. Wortman, een 

artikel over in het weekblad Het Leven over ‘De beteekenis van het Roode Kruis’, waarin nog 

een aantal foto’s van de Veldslag bij Weesp waren opgenomen.8 In zijn tekst constateerde 

Wortman dat als Nederland daadwerkelijk in de oorlog betrokken was geraakt, de capaciteit 

van de ziekenhuizen binnen de Stelling ruim onvoldoende zou zijn geweest, zeker als ook 

deel van het Veldleger zich binnen de fortenkring zou hebben teruggetrokken. ‘Stond dus 

het Roode Kruis Comité te Amsterdam aanvankelijk voor een taak met een bijna eindeloos 

perspectief, het heeft dank zij het afwenden van het oorlogsgevaar voor Nederland zijn 

arbeid, waarmede het een eindweegs gevorderd was, voorloopig kunnen staken.’9 Vrij 

vertaald lijkt Wortman te zeggen dat het Rode Kruis in zijn oorlogsvoorbereidingen binnen 

de Stelling had gestaan voor een onmogelijke logistieke opgave en daarom opgelucht was 

dat het alle pogingen had kunnen staken. 

Vergeleken met de omvang en de slachtofferaantallen van de veldslagen aan het Westelijk 

front was de veldslag bij Weesp niet meer dan een bescheiden schermutseling. Ook het Rode 

Kruis en de Militaire Geneeskundige Dienst binnen de Stelling van Amsterdam hadden alle 

reden om dankbaar te zijn voor het behoud van de vaderlandse neutraliteit. 

 
7 Op de Weesperzijde reed sinds 1905 lijn 8 van het Centraal Station via de Weesperstraat en de Sarpahatistraat 
naar de Schollenbrug. 
8 Zie Het Leven 1914, 1537-1544. 
9 J.L.C. Wortman, ‘De beteekenis van het Roode Kruis’, in Het Leven 1914, 1544. 


